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Willy van der Griendt
Daten voor gevorderden 

We staan stil voor een vriendelijke flat met op de 
voorgevel seniorenflat oost. 
Bram gaat me voor in een gang met veel glanzend 
linoleum van geel met oranje strepen en trappen 
met stoelliften. Op de gang ruik ik spruitjes en zie 
ik voordeuren als in een studentenhuis. 
‘Dit is mijn aanleunwoning,’ zegt Bram trots 
terwijl hij de voordeur voor me openhoudt. 
‘Misschien niet zo artistiek ingericht als bij al die 
kunstenaarsvrienden van je, maar ik heb wel jonge 
duiven op mijn balkon.’
Ik zie de ravage op het piepkleine balkonnetje, het 
stinkt verschrikkelijk in zijn hele woning. ‘Ja,’ zegt 
Bram trots, ‘ik kon niet over mijn hart verkrijgen de 
eieren weg te nemen, te traumatisch, ze zullen de 
hele dag gaan zitten koeren, dat trek ik niet. Maar 
zijn ze niet schattig?’
Bram duikt de keuken in en ik hoor hem bezig met 
hakken, snijden; een man die kookt en er een beetje 
bij zingt, hartstikke leuk! 
Ik ga zitten op een rotan bank, die voor geen meter 
zit, het riet prikt in mijn billen. Dat het zover met 
mij komen moet, een vriend in een aanleunwoning. 
Wanneer alles gestript zou worden en opnieuw 
opgebouwd, zou het hier best leuk kunnen 
worden, afgezien van de stank van de duiven dan, 
die moeten dood. Dan is er nog de afstand van 
Nieuw-West naar Oost, Frankendael wordt mijn 
wandellocatie, op zich niet slecht. Waarschijnlijk 
zal zijn rijbewijs niet verlengd worden, ik zie mezelf 
al zitten in Brams auto, die hij natuurlijk aan mij 
geeft. 
Bram is druk bezig en vergeet dat hij me een glas 
wijn heeft aangeboden. ‘Zal ik je even helpen 
Bram?’ roep ik en ik hoop dat hij nee zegt maar zich 
dan wel die wijn herinnert. 
Ik krijg geen antwoord. Bram is dus echt doof en 

niet een klein beetje, zoals hij had gezegd. Dan 
staat hij ineens naast me, met ontbloot bovenlijf. 
Hij heeft een groen-rood gestreepte onderbroek 
aan met in grote letters calvin klein in de elastieken 
band verwerkt. Ik zie een bobbel in zijn broek, een 
waar ik niet omheen kan. Ik moet denken aan de 
gevleugelde uitdrukking van Mae West ‘Is that a 
gun in your pocket or are you just glad to see me?’ 
Bram staat erbij als een blije, ouwelijke kleuter 
en heeft een rare glinstering in zijn ogen. Op dat 
moment duikt hij boven op me. 
Omdat hij over een goeie valtechniek beschikt 
doet het geen pijn, voelt het warm en ook wel 
vertrouwd aan. Ik schrik niet en even betrap ik 
mezelf erop dat ik hem zou willen troosten en 
kalmeren. Ik voel dat Bram al lange tijd geen ander 
lichaam heeft gevoeld en dat hij een beetje trilt. Ik 
heb medelijden met hem. Ineens hoor ik de stem 
van Hanna: ‘W., je hoeft niet op alle mannen in 
te gaan die op je vallen.’ God zij gedankt, laat me 
blijven nadenken. 

´
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Daten voor gevorderden is het 
tragikomische verhaal van een 
zoektocht naar echte liefde 
wanneer je alles in je leven al 
voorbij hebt zien komen.
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Willy van der Griendt (1950) stu-

deerde pedagogiek. Na een korte 

carrière in de reclassering waarbij 

ze werkte met jonge boefjes maakte 

ze een radicale switch naar een 

zangopleiding aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag (1986). 

Van der Griendt speelde in een 

groot aantal toneelstukken, televi-

sieseries en films. Daarnaast heeft 

ze altijd veel geschreven, zowel 

voor zichzelf (theater, liedteksten 

en haar one woman-shows) als in 

opdracht (events, bedrijven en non-

profitorganisaties). Tot 2019 werkte 

ze als docent en coach voor het 

roc, waar zij een televisiescenario 

over heeft geschreven. De laatste 

tijd legt ze zich toe op het schrijven 

over haar eigen levenservaringen en 

schrijft ze columns voor het week-

blad Margriet. 

PROMOTIE
• Interviews en media-aandacht
• Feestelijke boekpresentatie
• Advertentiecampagne
• Lezersactie rondom 

verschijning (schrijfwedstrijd, 
speeddaten)

• POS-materiaal voor de 
boekhandel

• Onlinecampagne 

Willy van der Griendt
Daten voor gevorderden 
Hoe ik tal van mannen ontmoette  
en mezelf tegenkwam 

Actrice en schrijfster W. pronkte op haar 73e in badpak op 
de cover van de Margriet en leidde altijd een avontuurlijk 
en druk leven, maar die grote, allesomvattende liefde 

die haar tot het einde der tijden zou vergezellen heeft ze nog niet 
gevonden. Sinds een aantal jaar begeeft ze zich – met gezonde 
tegenzin – op het online datingpad. Ze valt van de ene date in de 
andere, de mannen die ze ontmoet zijn afwisselend leuk, bizar en 
buitengewoon gênant, maar de ware zit er niet tussen. Toch geeft ze 
niet op, want het idee dat een algoritmische toevalstreffer haar toch 
ineens ten deel valt werkt als een verslavend levenselixer: hij moet 
toch ergens zijn, die leuke, maatschappelijk geëngageerde, slimme, 
knappe, vrijgevochten en welbespraakte man? 
Tijdens W.’s zoektocht naar een geestverwant die net als zij is 
gevormd door de roemruchte jaren zeventig wordt ze meer en meer 
geconfronteerd met de vraag: aan welke voorwaarden moet mijn 
toekomstige partner voldoen en wat zegt die wensenlijst over mij? 

• We worden steeds ouder, maar over daten op leeftijd is 
nauwelijks iets geschreven

• Leerzaam voor jong en oud
• Voor de lezers van Hedy d’Ancona en Saar Magazine

Taboedoor
brekend, scherp
zinnig en zeer 
humoristisch 
relaas van een 
dater op leeftijd

Prijs € 21,99
Omslag Paul C. Pollmann
Omslagbeeld Merlijn Doomernik 
Omslagillustratie Saskia Pfaeltzer
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 240
ISBN 978 903 88 1498 8

NUR 320
Verschijnt mei 2024 

NONFICTIE
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FICTIE

PROMOTIE
• Onlinecampagne 
• Aandacht in de literaire pers

F. Bordewijk
Rood Paleis
Ondergang van een eeuw

In Bordewijks roman Rood Paleis (1936) staat een bordeel 
aan de Passeerdersgracht te Amsterdam centraal, vlak voor 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het bordeel, die 

typerende en decadente instelling van het negentiende-eeuwse fin 
de siècle, is een zwaar bakstenen pand, bruin-rood geverfd en met 
neergelaten jaloezieën. Een oord van somberheid en verschrikking 
dat beheerst wordt door de ‘madam’, mevrouw Doom, een 
overweldigende, sombere verschijning, die het vleesgeworden 
Noodlot lijkt. In het verval van het Rood Paleis schildert Bordewijk 
niet alleen de ondergang van een instituut, bevolkt door 
gevreesden en geminachten, maar tevens het einde van de eeuw 
der bourgeoisie.

• Een roman over decadentie en verval, tegen het 
ochtendgloren van een nieuwe eeuw

• Na dertig jaar is deze in Bordewijks tijd geliefde roman 
eindelijk weer in druk

‘Een met meesterschap geschreven boek.’ – D.A.M. Binnendijk

‘De humor is hier diep verborgen, maar reëel en 
onweerstaanbaar aanwezig.’ – Simon Vestdijk
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NIJGH & VAN DITMAR

Roman

Onterecht 
vergeten 
klassieker

Prijs € 21,99
Omslag Rouwhorst en Van Roon
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 240
ISBN 978 90 388 1496 4
NUR 301
Verschijnt februari 2024 

Van Ferdinand Bordewijk (1884-1965) 

verschenen begin jaren twintig drie bun-

dels Fantastische vertellingen. Grote 

bekendheid kreeg hij door de werken 

Blokken, Knorrende beesten en Bint en 

Karakter. Karakter is in vele talen vertaald. 

Bordewijks werk werd bekroond met zowel 

de Constantijn Huygensprijs als de P.C. 

Hooftprijs.
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PROMOTIE
• Aandacht in literaire pers
• Boekpresentatie
• POS-materiaal voor de 

boekhandel
• Boektrailer 
• Onlinecampagne 

Lena Kurzen
Schuilhuisje

F. Bordewijk
Rood Paleis
Ondergang van een eeuw

Amsterdam, 2020. Een stel werkt vanuit huis aan een kleine 
keukentafel. Zij droomt van een kind met hem, hij mist zijn 
zoon. Hoewel de twee de dagen samen doorbrengen lukt 

het hun niet om werkelijk contact te maken. Ergernissen kunnen 
niet uitblijven. Wanneer zij niet goed voor zijn bonsaiboompje 
zorgt en hun cavia’s door zijn toedoen in de prullenbak belanden, 
dreigt de situatie te escaleren. Dan komt ze erachter dat hij een 
dubbelleven leidt, hoe meer ze daarover te weten komt hoe 
meer ze heen en weer geslingerd wordt tussen ontkenning en 
nieuwsgierigheid. Hoe lang kunnen ze nog doen alsof er niets aan 
de hand is?

Op onderkoelde toon en in een volstrekt eigen stijl neemt Kurzen 
de lezer mee in de geest van een vrouw die haar gedachten niet 
hardop uitspreekt. Schuilhuisje is een pijnlijk grappige roman over 
misverstanden, onvolkomenheden en verlangens.

• Voor de liefhebbers van Nicolien Mizee, Valentijn 
Hoogenkamp en Alex van Warmerdam

• The War of the Roses meets Twee oude vrouwtjes  
van Toon Tellegen.

NIJGH & VAN D ITMAR

LENA 
KURZEN

SCHUIL
HUISJE

ROMAN

Opzwepend 
debuut waar 
humor en venijn 
elkaar in razend 
tempo afwisselen

Prijs € 22,50
Omslag Jan van Zomeren
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 256
ISBN 978 903 88 1332 5
NUR 301
Verschijnt februari 2024

Lena Kurzen (die/diens, 1982) is van oor-

sprong Duits en kwam naar Nederland om 

logica te studeren. Als gepromoveerde 

logicus begeleidde die voor Critical Minds 

projecten in de scheepsbouw. Kurzen 

schreef verhalen voor Papieren Helden en 

schrijft elke drie weken een kort verhaal 

voor Shortreads.nl over de actualiteit. 

Schuilhuisje is diens debuutroman.



Losse krabbels: mijn telefoon en 
schrijfboekjes staan er vol mee… 
Soms een enkele zin, soms een klein 
gedichtje van vier regels en soms 
zelfs iets wat lijkt op een lied. 

‘Alles is een lied’ hoorde ik ooit 
eens iemand zeggen. En zo is het. 
Schrijven is eigenlijk niets meer dan 
opschrijven wat je ziet, wat je hoort, 
voelt of denkt. En dat komt en gaat 
zoals wolken. En zo nu en dan drijft 
er een grappige, ontroerende, rare, 
rakende wolk voorbij. In het proces 
van nieuwe tekst en muziek gaat 
dit soms alle kanten op. Een kort 
gedicht kan uitgroeien tot een lied. 
Een enkel woord kan aanzetten 
tot een heel album. Een magisch 
meanderende reis. 

Als je mij zoekt 
Zal ik je vinden 
Als je verdwaalt 
Zoek naar de zinnen

Al lijkt het alsof je de strijd 
niet kan winnen 
Mijn hart het staat open 
Je kan altijd naar binnen

8  NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024
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NONFICTIE

PROMOTIE
• Interviews (o.a. radio) en 

media-aandacht
• Spotifycampagne
• Advertentiecampagne
• Boekpresentatie
• POS-materiaal voor de 

boekhandel
• Online campagne

Diggy Dex
Losse krabbels

Diggy Dex (echte naam Koen Jansen, 1980) is rapper, zanger en 
liedjesschrijver. Met zeven albums op zijn naam en bekende 
liedjes als Treur Niet (Ode Aan het Leven), De Zon Op, Slaap 

Lekker (Fantastig Toch) en La Vie Est Belle trekt hij met zijn band al 
jaren langs uitverkochte Nederlandse podia: van Carré tot en met 
AFAS Live, van theaters en festivals tot en met de popzalen. Naast 
liedjes schrijft Dex over de waan van de dag. In korte, levensbeschou-
wende stukjes bespiegelt hij zijn leven en dat wat hem ontroert. Het 
zijn hersenspinsels waarmee hij zijn fans weet te raken, en die vaak ten 
grondslag liggen aan de songs die hij uiteindelijk schrijft. Dit boek is 
een inkijk in Dex’ hoofd, hart en ziel. Van zijn visie op het creatieproces 
tot en met het ontstaan van nieuwe liedjes. 

• Samenwerking met TopNotch/Noah’s Ark
• Met niet eerder uitgebracht werk, illustraties en verhalen
• Een bijzonder inkijkje in het brein van een groot artiest

Bespiegelingen 
op het leven van 
alledag door een 
van Nederlands 
bekendste rappers

Prijs € 22,50
Omslag Jelle Smit 
Omslagbeeld Roger Neve
Gebonden 12,5 x 20 cm
Omvang 256
ISBN 978 90 388 1492 6
NUR 320

Verschijnt maart 2024  
Geïllustreerd

Diggy Dex is een van de bekendste Nederlandstalige rappers met een zeer 

trouwe fanbase. Hij werkte samen met Paul de Munnik, Eva de Roovere, 

JW Roy, Guus Meeuwis en vele anderen. Hij trad als eerste rapper op in een 

uitverkocht Carré. In 2019 verscheen in de reeks Taalkunstenaars een boek 

van zijn hand. Momenteel is hij bezig met zijn achtste album.

Als je mij zoekt 
Zal ik je vinden 
Als je verdwaalt 
Zoek naar de zinnen

Al lijkt het alsof je de strijd 
niet kan winnen 
Mijn hart het staat open 
Je kan altijd naar binnen

NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024  9
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PROMOTIE
• Aandacht in de media
• Samenwerking met The School 

of Life
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne 

Alain de Botton 
De kunst van het helen
Een therapeutische reis

Dit is een boek over ziek worden. Over de weg kwijtraken 
en alle hoop verliezen. Over het gevoel dat we onszelf en 
iedereen teleurgesteld hebben. 

Maar het is ook een boek over beter worden. Over de draad weer 
oppakken, nieuwe vormen van zingeving ontdekken en de terugweg 
naar verbinding en vreugde vinden.
Alain de Botton neemt ons mee op zijn reis naar een gezonde geest; 
van crisis tot herstel, van de momenten waarop we beseffen dat het 
allemaal te veel wordt tot de dagen dat we eindelijk het gevoel hebben 
weer in balans te zijn. De kunst van het helen is zowel een bron van 
kameraadschap op onze eenzaamste momenten – of het nu gaat om 
een relatiebreuk, een tegenslag in onze carrière of om alledaagse zor-
gen – als een praktische gids om wanhoop om te zetten in hoop.
We volgen allemaal onze eigen route naar herstel. Dit boek is voor 
iedereen die grip op de zijne wil krijgen.

• Van de bestsellerauteur van The School of Life
• Een boek over veerkracht, moed en de juiste inzichten om 

te kunnen volharden op moeilijke momenten
• Geïllustreerd met tientallen illustratieve kunstwerken

‘Alain de Botton is een dappere en zeer intelligente schrijver.’  
– The Observer 

‘Europa’s meest beminnelijke filosoofromancier.’ – Kathy Mathys

Een therapeutische reis

De kunst 
van het helen

The School of Life 
Alain de Botton NIJGH & VAN DITMAR

Een onmisbare 
gids voor geeste
lijke gezondheid

Oorspronkelijke titel  
Therapeutic Journey
Vertaling Joris Vermeulen
Prijs € 24,99
Omslag Jan van Zomeren
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 352

ISBN 978 90 388 1493 3
NUR 320
Verschijnt mei 2023  
Geïllustreerd

Alain de Botton werd in 1969 geboren in 

Zwitserland en woont en werkt in Londen. 

Hij debuteerde in 1993 met Proeven van lief-

de (Essays on Love) en schreef daarna nog 

een aantal zeer succesvolle boeken. In 2008 

richtte hij samen met andere filosofen The 

School of Life op, voor praktische levensles-

sen, met wereldwijd diverse vestigingen. 

Het werk van Alain de Botton is in twintig 

talen vertaald.

10  NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024
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• Aandacht in de literaire pers
• Auteur is beschikbaar voor 

interviews
• Affiches voor de boekhandel
• Boektrailer
• Onlinecampagne

André Dao
Anam

De geboorte van zijn dochter vormt het laatste zetje voor een 
veelbelovende mensenrechtenadvocaat om het trauma-
tische verhaal van zijn familie in Vietnam te achterhalen. 

Maar wat is dat voor een verhaal? Is het een memoir over een groot-
vader die zonder vorm van proces voor tien jaar gevangen werd 
gezet door het communistische regime? Zijn het de vertellingen 
van een grootmoeder die achterbleef met de kinderen? Is het een 
liefdesverhaal, een zoektocht naar een verborgen waarheid? 

Dao legt een even aangrijpende als intrigerende puzzel van her-
inneringen, overdenkingen, archiefmateriaal en filosofie. Anam 
beweegt van het Hanoi van de jaren ’30 in een reeks van oorlogen 
en verplaatsingen naar Saigon, Parijs, Melbourne en Cambridge. 
Het is een roman over herinnering en nalatenschap, verbeelding 
en ballingschap, kolonialisme en ergens thuishoren. Bestaat er een 
manier om het verleden te herdenken die ruimte laat voor een toe-
komst? Of betekent thuiskomen ook moeten vergeten?

• Emotionerende en diepgravende postkoloniale 
roman in de trant van onder andere De diepst 
verborgen herinnering van de mens van Mohamed 
Mbougar Sarr en het werk van Ocean Vuong

‘Dao mengt filosofie, fictie en geschiedenis op verbluffende 
wijze. […] een uitzonderlijk goed voorbeeld van autofictie.’  
– The Guardian

Over een land 
dat had moeten 
bestaan, een 
schitterend 
debuut

Oorspronkelijke titel Anam
Vertaling René van Veen
Prijs € 24,99
Omslagbeeld ter beschikking gesteld 
door de familie Dao
Omslagontwerp Laura Thomas © 
Penguin Random House Australia Pty 

Ltd
Omslagbewerking Paul C. Pollmann
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 352
ISBN 978 903 88 1205 2
NUR 302
Verschijnt maart 2024 

André Dao woont in Melbourne. Met dit 

debuut won hij de gerenommeerde Victorian 

Premier’s Literary Award for an Unpublished 

Manuscript. Hij is medeoprichter van Behind 

the Wire, een project dat verhalen verzamelt 

van volwassenen en kinderen die de dupe zijn 

geworden van het harde vluchtelingenbeleid 

van Australië. 

Alain de Botton 
De kunst van het helen
Een therapeutische reis

NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024  11
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Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend 
dat je pas beseft wat ze waard zijn als ze 
je komen te ontvallen. Deze week werd ik 
ruw geconfronteerd met de dood van mijn 
pepermolen. Mijn lieve pepermolen! Het 
was geen lang ziekbed. ’s Ochtends had hij 
nog trouw mijn gebakken eitje bepeperd, 
niet te grof, niet te fijn. Maar ’s avonds, 
toen ik zijn kop routineus boven een bief-
stuk ronddraaide, vielen alle peperkorrels 
er in één keer uit. Het geratel op de keu-
kenvloer vormde een wat slordig requiem 
voor mijn trouwe, donkerbruine vriend.

“Wat héb je dan?” riep ik geschrokken, 
want hoe ouder ik word, hoe meer 

gesprekken ik voer met onbe-
zielde objecten. “Hoorde ik jou 

nou net aan de aardappels 
vragen of ze al gaar waren?” 
vroeg mijn dochter laatst 
verbaasd. Ik moest schoor-
voetend toegeven. De peper-

molen gaf geen antwoord, 
trouwens. Net als de aardap-

pels. Gelukkig maar, je zou toch 
schrikken als ze het wél deden.

Ik bekeek de molen van alle kanten 
en zag er niks bijzonders aan, behalve dat 
hij echt heel oud was. Butsen en schram-
men, zijn huid verkleurd door de tand 
des tijds, de bodem vermolmd van het 
rondhangen op vochtige aanrechten. Het 
schroefje op zijn kop, ooit voorzien van 
een trotse hoofdletter P, was al drie keer 
vervangen door moertjes uit de gereed-
schapskist. Ik dacht na. Vijfentwintig was 
ik toen ik hem kocht, vlak voordat ik naar 
Moskou verhuisde. Een hachelijk avon-
tuur, want in Rusland was toen bijna niets 

te koop. We arriveerden er dus met een 
complete inboedel, waaronder die donker-
bruine, grote houten pepermolen. Hij was 
duur, kan ik me herinneren, zeker voor 
een stel kersverse ex-studentjes, maar hij 
bleek zijn geld dubbel en dwars waard. Hij 
is eenendertig geworden, maar elk peper-
molenjaar telt als vier mensenjaren, dat 
weet iedereen. Honderdvierentwintig dus, 
een pepermolen zo oud als Methusalem.
Zou hij nog te repareren zijn? Terwijl ik 
hem openmaakte, probeerde ik te beden-
ken hoeveel peper dat brave ding in zijn 
leven had verwerkt. Kilo’s en kilo’s. En dan 
alle culinaire modegrillen die hij heeft 
meegemaakt! Van quiche tot carpaccio, 
van timbaaltjes tot fusion, van stoven tot 
wokken. O ja, en mijn allereerste poging 
tot pesto, bedacht ik me vertederd. Het 
moet de meest bereisde pepermolen ter 
wereld zijn geweest. Niet alleen heeft hij 
ons vergezeld naar onze standplaatsen 
in Rusland, de VS, Berlijn, Amsterdam en 
Den Haag, hij mocht ook altijd mee met 
vakantie. Welke pepermolen kan zeggen 
dat hij zowel aan Lake Tahoe is geweest 
als in de glooiende heuvels van Bohemen, 
de Grand Canyon, de Franse Rivièra en 
Center Parcs Zeewolde? 
Reanimeren had geen zin, hij was écht 
dood. Ik deelde mijn kinderen het slechte 
nieuws mee, terwijl ik de biefstuk be-
droefd bestrooide met voorgemalen 
peper uit zo’n zielloos zakje. “Je mag hem 
niet weggooien hoor, mama”, zei mijn 
zoon. Zeer zeker niet. Ik ga hem in brons 
laten gieten en dan zet ik hem pontificaal 
op de schoorsteenmantel. Hij heeft het 
verdiend.F
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Hoe ouder ik 
word, hoe meer 

gesprekken ik voer 
met onbezielde 

objecten

S y l v i a
Sylvia Witteman 
(56) is getrouwd, 
heeft een dochter 

(23), twee zoons 
(21 en 18) en katten

 Lola en Siepie. 

Nog meer columns, van o.a. Wieke Biesheuvel, vindt u op l i b e l l e . n l  of via de L i b e l l e - a p p .
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Sylvia Witteman
Klein huiselijk leed

Naast haar Volkskrant-stukjes, die al jaren trouw in de herfst 
gebundeld worden, schrijft Sylvia Witteman reeds tien 
jaar columns voor Libelle. Een gulle selectie verschijnt nu 

voor het eerst in boekvorm. In Klein huiselijk leed deelt Witteman 
behartenswaardige adviezen uit als: ‘Neem nooit een kat met lang 
haar. Echt niet. Ook niet wanneer hij/zij gratis is, zoals indertijd onze 
Lola.’ Ze deelt bespiegelingen over interieurinrichting, waarbij de 
term ‘bohemanian chic’ een goed inzetbare mantel der liefde lijkt voor 
schoorsteenmantels vol rommel, souvenirs van reizen, een opgezette 
fret in gevecht met een slang, en een goudkleurig bord met daarop 
de fraaie spreuk ‘De schoonste naam op ’t wereldrond/Het schoonste 
woord uit menschen mond/Is Moeder’. 

Er zijn drie kinderen met eeuwig weerwoord, en, naarmate diezelfde 
kinderen steeds uithuiziger worden, de intiemere band met spullen. 
Zo is er sprake van broodrooster-overspel, rouw om de dood van een 
pepermolen en gesprekken met huisraad. ‘Zoek ik een vervanging 
voor het drukke gezinsleven dat in wat kalmer vaarwater komt? Zeg ik 
dáárom tegen een zak met een half gesneden volkoren erin: “Wat ben 
jij slordig opengescheurd”?’
Dit alles en veel meer, gelardeerd met herinneringen aan haar eigen 
gecompliceerde jeugd en het gezinsleven van weleer.

• Wittemans Libellestukjes voor het eerst gebundeld.  
Een cadeau voor de fans van de meest geliefde  
columnist van het land

NIJGH & VAN DITMAR

De Libelle-columns 

Een schatkist aan 
Wittemanniana

Prijs € 22,50
Omslag Moker Ontwerp
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 288
ISBN 978 90 388 1491 9
NUR 301
Verschijnt mei 2024 

Sylvia Witteman (1965) schrijft columns 

voor o.a. de Volkskrant en Libelle. Naast 

haar bundelingen van columns, zoals 

o.a. Een visgraatjas met haaiengrijns, 

Boodschappen zonder leesbril en Stiekem 

jarig verscheen in 2016 een nieuwe edi-

tie van Koken met Sylvia Witteman. Haar 

nieuwste kookboek Eten! Koken voor wie 

nog geen ei kan bakken is zojuist versche-

nen. Sylvia woont met haar gezin en twee 

katten in Amsterdam.
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Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend 
dat je pas beseft wat ze waard zijn als ze 
je komen te ontvallen. Deze week werd ik 
ruw geconfronteerd met de dood van mijn 
pepermolen. Mijn lieve pepermolen! Het 
was geen lang ziekbed. ’s Ochtends had hij 
nog trouw mijn gebakken eitje bepeperd, 
niet te grof, niet te fijn. Maar ’s avonds, 
toen ik zijn kop routineus boven een bief-
stuk ronddraaide, vielen alle peperkorrels 
er in één keer uit. Het geratel op de keu-
kenvloer vormde een wat slordig requiem 
voor mijn trouwe, donkerbruine vriend.

“Wat héb je dan?” riep ik geschrokken, 
want hoe ouder ik word, hoe meer 

gesprekken ik voer met onbe-
zielde objecten. “Hoorde ik jou 

nou net aan de aardappels 
vragen of ze al gaar waren?” 
vroeg mijn dochter laatst 
verbaasd. Ik moest schoor-
voetend toegeven. De peper-

molen gaf geen antwoord, 
trouwens. Net als de aardap-

pels. Gelukkig maar, je zou toch 
schrikken als ze het wél deden.

Ik bekeek de molen van alle kanten 
en zag er niks bijzonders aan, behalve dat 
hij echt heel oud was. Butsen en schram-
men, zijn huid verkleurd door de tand 
des tijds, de bodem vermolmd van het 
rondhangen op vochtige aanrechten. Het 
schroefje op zijn kop, ooit voorzien van 
een trotse hoofdletter P, was al drie keer 
vervangen door moertjes uit de gereed-
schapskist. Ik dacht na. Vijfentwintig was 
ik toen ik hem kocht, vlak voordat ik naar 
Moskou verhuisde. Een hachelijk avon-
tuur, want in Rusland was toen bijna niets 

te koop. We arriveerden er dus met een 
complete inboedel, waaronder die donker-
bruine, grote houten pepermolen. Hij was 
duur, kan ik me herinneren, zeker voor 
een stel kersverse ex-studentjes, maar hij 
bleek zijn geld dubbel en dwars waard. Hij 
is eenendertig geworden, maar elk peper-
molenjaar telt als vier mensenjaren, dat 
weet iedereen. Honderdvierentwintig dus, 
een pepermolen zo oud als Methusalem.
Zou hij nog te repareren zijn? Terwijl ik 
hem openmaakte, probeerde ik te beden-
ken hoeveel peper dat brave ding in zijn 
leven had verwerkt. Kilo’s en kilo’s. En dan 
alle culinaire modegrillen die hij heeft 
meegemaakt! Van quiche tot carpaccio, 
van timbaaltjes tot fusion, van stoven tot 
wokken. O ja, en mijn allereerste poging 
tot pesto, bedacht ik me vertederd. Het 
moet de meest bereisde pepermolen ter 
wereld zijn geweest. Niet alleen heeft hij 
ons vergezeld naar onze standplaatsen 
in Rusland, de VS, Berlijn, Amsterdam en 
Den Haag, hij mocht ook altijd mee met 
vakantie. Welke pepermolen kan zeggen 
dat hij zowel aan Lake Tahoe is geweest 
als in de glooiende heuvels van Bohemen, 
de Grand Canyon, de Franse Rivièra en 
Center Parcs Zeewolde? 
Reanimeren had geen zin, hij was écht 
dood. Ik deelde mijn kinderen het slechte 
nieuws mee, terwijl ik de biefstuk be-
droefd bestrooide met voorgemalen 
peper uit zo’n zielloos zakje. “Je mag hem 
niet weggooien hoor, mama”, zei mijn 
zoon. Zeer zeker niet. Ik ga hem in brons 
laten gieten en dan zet ik hem pontificaal 
op de schoorsteenmantel. Hij heeft het 
verdiend.F
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Hoe ouder ik 
word, hoe meer 

gesprekken ik voer 
met onbezielde 

objecten

S y l v i a
Sylvia Witteman 
(56) is getrouwd, 
heeft een dochter 

(23), twee zoons 
(21 en 18) en katten

 Lola en Siepie. 

Nog meer columns, van o.a. Wieke Biesheuvel, vindt u op l i b e l l e . n l  of via de L i b e l l e - a p p .
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‘Een biografisch magnum 
opus.’ – Booklist  

‘Hermes onderzoekt scherp 
Reeds complexe persoon
lijke en professionele leven 
[…] zijn kracht ligt in het 
identificeren en verwoor
den van de transformerende 

genialiteit van Reeds song
writing en optredens binnen 
de context van de muziek
scene uit de jaren ’60 en 
’70. […] Een boeiend, vol
ledig dimensionaal portret 
van een invloedrijke maar 
mysterieuze artiest.’  
– Kirkus Reviews 

‘[Hermes] plaatst 
Reeds muziek in de 
context van een scala 
aan kunstbewegingen, 
waarbij hij hem neer
zet als een pionierend, 
relatief ongekroond 
LHBTIicoon.’  
– The Los Angeles 
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op aanvraag
• Onlinecampagne
• Samenwerking met OOR

Will Hermes
Lou Reed – De koning van New York

In deze biografie duikt muziekjournalist Will Hermes in het 
leven van de in 2013 overleden Lou Reed. De New Yorker werd 
bekend als zanger van The Velvet Underground, maar ook als 

soloartiest was hij succesvol. Met zijn poëtische liedteksten steeg 
Reed tot grote hoogten, maar ware erkenning kreeg hij niet. Reed 
hield de pers daarom op afstand. In Lou Reed – De koning van New 
York schetst Hermes een persoonlijk portret van de zanger die 
zich losmaakte van gender en geaardheid. Het resultaat is een 
verrassende, wervelende en alomvattende biografie van een artiest 
die zijn tijd ver vooruit was.

• Dit najaar is het tien jaar geleden dat Lou Reed overleed 
• Will Hermes is een bekend en gelauwerd 

muziekjournalist

‘De enige biografie 
over Lou Reed die 
je hoeft te lezen.’   
– The Washington Post

De definitieve 
biografie van de 
enigmatische 
rocklegende 
Lou Reed

Oorspronkelijke titel Lou Reed. The 
King of New York
Vertaling Dirk-Jan Arensman, Petra 
C. van der Eerden, Auke Leistra, Jan 
Willem Reitsma Prijs € 29,99
Omslagbeeld Timothy Greenfield-
Sanders/Corbis  

Omslag Paul C. Pollmann
Paperback 15 x 23 cm
Omvang 568
ISBN 978 903 88 1488 9
NUR 320
Reeds aangeboden

NONFICTIE

Will Hermes schrijft als muziekjournalist 

voor onder meer The New York Times 

en Rolling Stone. Als rasechte New 

Yorker is hij thuis in de kunstscene van 

de stad. Eerder schreef hij een New 

Yorkse muziekgeschiedenis, Love Goes to 

Buildings on Fire. Lou Reed – De koning 

van New York is zijn tweede boek.
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‘Jamison heeft bewezen een van 
de beste chroniqueurs te zijn van 
de condition humaine van onze 
tijd. – Los Angeles Times

‘Dit boek blaast je omver. Een 
schitterend portret van een vrouw 
op een keerpunt in haar leven.’ – 
Ashley C. Ford, auteur van Somebody’s 
Daughter

‘Briljant geschreven. Niemand 
kan zo goed woorden geven 
aan de essentie van liefde, rouw, 
verlies en moederschap.’ – Meghan 
O’Rourke, auteur van The Invisible 
Kingdom

‘Jamison rijgt het betoverende 
en het alledaagse aaneen met de 
precisie van een topchirurg.’  
– New York Public Radio

‘Moedig, wrang, hilarisch en 
volstrekt unputdownable.’  
– Mary Karr, auteur van The Liar’s Club
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Leslie Jamison
Splinters
Een ander soort liefdesverhaal

Kort nadat Leslie Jamison moeder is geworden van een 
dochter komt er abrupt een einde aan haar huwelijk. Wat 
betekent het om verscheurd te worden door de vreugde van 

een nieuwe liefde en de rouw om het afscheid van een oude?
Even scherp als onverschrokken legt Jamison haar eigen gevoe-
lens, twijfels, angsten en falen bloot en zoekt ze naar antwoorden op 
enkele van de meest kwellende levensvragen: Hoe gaan we om met 
verlies? Durven we voor onszelf te kiezen na de pijn die we anderen 
hebben aangedaan? Hoe gaat een vrouw om met de benauwende 
verwachting alles tegelijk te moeten zijn: moeder, schrijver, docent, 
dochter en geliefde? En hoe laat je nieuwe liefde en hoop toe op de 
scherven van een huwelijk dat ooit van liefde en hoop vervuld was?

• Jamison behoort tot de invloedrijkste literaire auteurs van 
haar generatie en wordt alom geprezen om haar denkkracht, 
haar empathie en haar sprankelende proza

• Voor de lezers van Joan Didion en Susan Sontag 

Over Ontwenning: 
‘Eigenzinnig, briljant geschreven en onbeschaamd: dit is één van 
de boeken van het jaar.’ – Nieuwsblad

Over Examens in empathie:
‘Emotioneel en intelligent, kortademig, en intens en 
diepgravend.’ – De Groene Amsterdammer

Uitdagend 
verhaal over 
moederschap, 
kunst en liefde

Oorspronkelijke titel Splinters
Vertaling Janine van der Kooij
Prijs € 24,99
Omslag Paul C. Pollmann
Omslagbeeld Getty/Jp flanigan
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 320

ISBN 978 90 388 1161 1
NUR 320
Verschijnt maart 2024 
Het Getij

NONFICTIE

Leslie Jamison is de auteur van The New 

York Times-bestsellers Ontwenning en 

Examens in empathie. Voor haar roman 

De gin-kast werd ze genomineerd voor 

de Los Angeles Times Book Award. Haar 

werk verschijnt onder meer in The New 

York Times Magazine, Harper’s Magazine, 

The Atlantic, The New York Times Book 

Review en The Oxford American. Jamison 

doceert aan Columbia University en woont 

in Brooklyn.
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Erno Pickee & Harits Farhan 
Molo Uku – Erfenis van de Gouden Eeuw

Ruim 400 jaar geleden probeerde de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie het monopolie te krijgen over de handel in 
specerijen; met name nootmuskaat, foelie en kruidnagel 

groeide alleen op de Molukse eilanden. De verovering van de 
Molukken (‘Molo Uku’, toenmalig Nederlands-Indië) door de voc 
resulteerde in duizenden doden, hongersnoden en deportatie van tot 
slaaf gemaakten.

In Molo Uku – Erfenis van de Gouden Eeuw laten auteur Erno Pickee 
en illustrator Harits Farhan de zwarte pagina’s van onze geschiedenis 
zien. Aan de hand van een bijzonder verhaal, verteld vanuit het 
oogpunt van twee Molukse jongens wiens vader, een stamhoofd, 
vecht tegen de Nederlanders, wordt ons koloniale verleden op 
indringende wijze weergegeven voor jong en oud.

‘Je bent erin geslaagd het Molukse volk een waardige stem te 
geven. Onze geschiedenis is groots en breed geschilderd, maar 
blijft door alle details ook een spannende page turner. Ik hoop 
van harte dat Nederlandse studenten het op hun leeslijst kunnen 
zetten.’ – Adriaan van Dis

• Verschijnt op 25 april, RMSdag (Republiek der ZuidMolukken)
• Voor de lezers van Roofstaat van Ewald Vanvugt
• Samenwerking met TopNotch/Noah’s Ark (Jiggy Djé)

Prachtige graphic 
over de Molukse 
eilanden in de 
zeventiende eeuw

Prijs € 25,00
Omslag Harits Farhan
Omslagbeeld Harits Farhan
Paperback 21 x 28 cm
Omvang 152
ISBN 978 90 388 1494 0
NUR 363/320

Verschijnt april 2024  
Geïllustreerd

Erno Pickee (1976), combineert de wereld 

van marketing, ondernemerschap en onder-

wijs. Bij Hogeschool Inholland inspireert hij 

de nieuwe generatie ondernemers, niet alleen 

met zakelijke kennis maar vooral met lessen 

in integriteit en authenticiteit. Gedreven door 

zijn gemengde erfgoed met een Nederlandse 

vader en een Molukse moeder, streeft Erno 

ernaar om verbinding te leggen tussen de 

verschillende culturen en om het belang van 

onze gedeelde geschiedenis te onderstrepen 

voor een duurzame toekomst.

NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024  19



©
 J

U
D

IT
H

 J
O

C
K

E
L

©
 J

U
D

IT
H

 J
O

C
K

E
L

20  NIJGH & VAN DITMAR • VOORJAAR  2024



FICTIE

PROMOTIE
• Publieksavond
• Aandacht in De Groene 

Amsterdammer
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Dubravka Ugrešić
Baba Jaga legde een ei

Volgens de mythe is Baba Jaga een oude heks die kinderen 
kidnapt en in een hutje woont dat op kippenpoten staat. 
Ze is een van de meest beschreven en meest tot de 

verbeelding sprekende figuren uit de wereld van de mythologie. 
Maar wat heeft zij te maken met de reis die de schrijfster maakt 
naar de Bulgaarse stad Varna, waar haar moeder vandaan komt? 
Of met een drietal oudere vrouwen die een week doorbrengen in 
een Tsjechisch kuuroord? Veel meer dan wij denken, zo blijkt in het 
laatste deel van het boek.

Dubravka Ugrešic verbindt de verschillende verhaallijnen op supe-
rieure wijze in haar briljante roman Baba Jaga legde een ei. Het is 
een volstrekt eigenzinnige kijk op een eeuwenoude mythe en een 
bezwerend en magisch boek over ouder worden en de kracht van 
verhalen.

• Een moderne klassieker die een wonderschone mix maakt 
van de rol van de oudere vrouw in hedendaagse samenle
ving en de mystieke folklore uit Midden en OostEuropa

• Met een inleidend essay van Niña Weijers

‘Een diepgaande en verontrustende bespiegeling op 
vrouwelijkheid en ouder worden.’ – London Review of Books

‘Prachtig geschreven […] haar diep menselijke kijk op de  
wereld wordt aangejaagd door een grootse verbeeldingskracht.  
– Times Literary Supplement

Wat doen we met 
oudere vrouwen 
en zij met ons

Oorspronkelijke titel  
Baba Jaga je snijela jaje
Vertaling Roel Schuyt
Prijs € 21,99
Omslag Sander Patelski
Paperback 13,5 x 21,5 cm
Omvang 348

ISBN 978 90 388 0267 1
NUR 302
Verschijnt maart 2024 

Dubravka Ugrešic werd in 1949 in Joegoslavië geboren. Ze moest als 

gevolg van de burgeroorlog haar land verlaten en vestigde zich in 1996 in 

Amsterdam, waar ze in maart van dit jaar overleed. Ze was romanschrijfster, 

essayiste en literatuurwetenschapper. Zij had een grote internationale repu-

tatie en haar boeken zijn in meer dan 27 talen vertaald. Ze won diverse grote 

onderscheidingen.
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• Educatief materiaal voor 

scholen beschikbaar

Maria van Lieshout
Het lied van de merel

Er zijn bijna zeven decennia verstreken sinds de Tweede 
Wereldoorlog, maar de toekomst van de zeventienjarige 
Annick Vermeulen houdt waarschijnlijk verband met een 

geheim dat in die oorlog verloren is gegaan. Wanneer haar oma 
aan acute leukemie blijkt te lijden en een beenmergtransplantatie 
nodig heeft, blijkt geen van haar broers en zussen een match te 
zijn. Sterker nog, ze zijn niet eens verwant. Wanhopig op zoek naar 
een levende bloedverwant duikt Annick in het verleden, daarbij 
geholpen door een zestal koperetsen, het enige jeugdbezit van haar 
oma, en de naam van de maker ervan: Emma Bergsma. 

Annick komt er stukje bij beetje achter dat de achttienjarige 
verzetsstrijder Emma in 1944 hielp bij het redden van duizen-
den levens toen ze deelnam aan de grootste bankoverval in de 
Europese geschiedenis, vlak onder de neus van de Duitse bezet-
ters. En dat zij ervoor heeft gezorgd dat Annicks oma als peuter de 
oorlog overleefde. Lukt het Annick om het oorlogsverleden van 
haar oma te ontrafelen en op tijd een donor te vinden? 
 
• Gebaseerd op een waargebeurd oorlogsverhaal, 

dat diepgeworteld is in Van Lieshouts eigen 
familiegeschiedenis

• Bijzondere tekenstijl in combinatie met historische 
(verzets)foto’s

• Verschijnt in 2025 in de VS bij First Second (MacMillan)

Indrukwekkend 
oorlogs verhaal 
over familie, 
moed en de 
kracht van kunst 

Prijs € 27,50
Omslag Maria van Lieshout/Paul C. 
Pollmann
Paperback met flappen 15 x 23 cm
Omvang 256
ISBN 978 90 388 1230 4
NUR 363/320

Verschijnt april 2024
Geïllustreerd

Maria van Lieshout is illustratrice en auteur 

van meerdere zeer gewaardeerde kinder-

boeken in de VS. Ze groeide op nabij 

Amsterdam en vertrok na haar middel-

bare school naar de VS, waar ze grafische 

vormgeving studeerde aan de George 

Washington University in DC. Ze woont en 

werkt in San Francisco.
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VERTEGENWOORDIGERS
Nandi Penning 
06 15 23 95 60

n.penning@singeluitgeverijen.nl

Willem Verduijn
06 50 68 51 97

w.verduijn@singeluitgeverijen.nl
  

VERKOOP BINNENDIENST
020-76 07 222 

verkoop@singeluitgeverijen.nl
UITGEVER 

Elik Lettinga 
e.lettinga@nijghenvanditmar.nl

PUBLICITEIT
Lisa Vendrik 

06 25 31 45 59 
l.vendrik@singeluitgeverijen.nl

Nina Wolff 
06 15 66 47 59 

n.wolff@singeluitgeverijen.nl

AANVRAGEN RECENSIE
EXEMPLAREN & 

BEELDMATERIAAL
020-7607210

publiciteit@nijghenvanditmar.nl

VERKOOP EN MARKETING VLAANDEREN

L&M BOOKS
Hessenstraatje 3 bus 6

2000 Antwerpen
www.lmbooks.be

Marc Grossen
marc@lmbooks.be

Tel +32 472 98 01 02

Ilse Schollaert
ilse@lmbooks.be

Tel +32 47 43 48 107
 

PERS & PROMOTIE VLAANDEREN

L&M BOOKS BVBA
Inge Janssens

inge@lmbooks.be
Tel +32 497 42 14 42

 
Karen Hoorelbeke

Karen@lmbooks.be
Tel +32 477 68 37 14
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VOLG ONS OOK OP FACEBOOK  
EN INSTAGRAM 

JANUARI 

Tiya Miles – Alles wat ze dragen kon*

Guadalupe Nettel – Het enige kind*

FEBRUARI 

F. Bordewijk – Rood Paleis

André Dao – Anam

Lena Kurzen – Schuilhuisje

MAART

Diggy Dex – Losse krabbels

Leslie Jamison – Splinters

Dubravka Ugrešic – Baba Jaga legde een ei

APRIL 

Maria van Lieshout – Het lied van de merel

Erno Pickee en Harits Farhan – Molo Uku

MEI

Alain de Botton – De kunst van het helen

Willy van der Griendt – Daten voor gevorderden

Beatrijs Smulders – Bloed*

Beatrijs Smulders – Oogst*

Sylvia Witteman – Klein huiselijk leed

* Reeds aangeboden
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